
Het ontstaan van de wandelweekends in de Ardennen 
 
In de club stonden er in de loop van een seizoen meerdere evenementen op het programma. 
We kenden twee soorten evenementen. 
* evenementen welke rechtstreeks verband  hadden met badminton (tornooi, clubcompetitie, vriendschappelijke  
   ontmoetingen met andere clubs, ...) 
* ofwel feestjes (clubfeest, barbecue, frietavond, …) soms afgesloten met een partijtje bowling. 
Eén uitzondering was de jaarlijkse fietstocht op 21 juli. 
Meermaals kwamen er leden met voorstellen op de proppen om eens iets anders te doen, maar het bleef lange tijd bij 
voorstellen.  
 
In 1995 kwam ik met een voorstel op de proppen, een weekend Ardennen met op het programma de vaste onderdelen 
wandelen en barbecue, en als bonus eventueel kajakken op zondag als het weer het zou toelaten. 
  

1. Wanneer en hoe het allemaal begon? 
* In het seizoen 1995 – 1996 begon ik met de voorbereiding van het eerste wandelweekend. 
* De voorbereiding nam heel wat tijd in beslag. 
   Het opstellen van het programma en de inschrijvingen. 
   Het vastleggen van de datum.  
   Het aantal chauffeurs bepalen. De slaapplaatsen verdelen. 
   Erg belangrijk, bepalen hoeveel drank en eten er nodig was. 
   De wandeltocht uitstippelen en verkennen (dit gebeurde toen nog te voet).  
   Zoeken naar een geschikte pic nic plaats 
* Het weekend werd gepland in het weekend van 1 en 2 juni 1996 
 

2. Zaterdag 1 juni:    
* Om 07.00 uur verzameling op de Markt te Eeklo, het regende. 
* Er waren twaalf deelnemers. 
* De reis verliep vlot doch werden we het ganse traject getrakteerd op regen en fris weer. 
   Enkelen zagen het al niet meer zo goed zitten. 
* Ik was ervan overtuigd dat het beter weer zou worden, ik zei dit tegen iedereen doch men geloofde mij niet.   
* De wandeltocht startte te Rochehaut, het was nog wat grijs doch het regenen was gestopt. 
* Ik voelde het al, het zou een mooie dag worden, en deed al meteen mijn trainingsbroek uit. 
* De anderen betrouwden het niet en vatten de tocht goed gekleed aan. 
* Het zou vlug duidelijk worden dat ze te zwaar gekleed waren voor de tocht, algauw verdwenen meerdere 
   kledingstukken in de rugzak. 
 
* Na de wandeltocht waren allen tevreden dat ze terug aan de auto’s waren. 
* Van Rochehaut naar Cugnon, naar de camping waar de aperitief stond te wachten. 
* Er volgde een lekkere barbecue en tegen twaalf uur was iedereen moe genoeg om te gaan slapen. 
 

3. Zondag 2 juni:    
Om +- 08.15 uur ging ik verse pistolets en andere koeken halen voor het ontbijt. 
* Na een uitgebreid ontbijt werden de zakken gepakt. 
* We begaven ons dan naar CHINY, daar konden we op een afgedamd deel van de Semois een uurtje 
kajakken. 
* Omstreeks 13.30 uur allen moe en tevreden terug naar huis. 
 

De volgende jaren … 
Ik kreeg al snel te horen dat dit evenement voor herhaling vatbaar was. 
Zo kwam het weekend jaarlijks opnieuw op de agenda te staan met steeds meer geïnteresseerden 
De vorm van het weekend lag vast, op enkele kleine veranderingen na bleef de formule behouden. 
Op zaterdag de wandeltocht en de barbecue.  
De zondagvoormiddag een stevig ontbijt en daarna de afvaart van de Semois. 
En het uur dat men op zondag huiswaarts keerde werd steeds later. 
 
 
 



De wandeltocht werd plots een wedstrijd … 
Op een gegeven moment kwam ik een schitterend idee. 
Waarom geen wedstrijd tussen twee groepen. 
De gids (ikke dus) zou de te volgen weg niet meer aanwijzen. 
De deelnemers kregen kaarten, wegbeschrijvingen, en andere hulpmiddelen ter beschikking, doch zij moesten hiermee 
zelf de juiste weg bewandelen.  
De wandeltocht werd een zoektocht.  
In de zoektocht zat ook nog een wedstrijd verwerkt, de seksen werden tegen elkander uitgespeeld. 
De groepen legden elkaar allerlei opdrachten op, deze opdrachten konden zowel van fysieke aard zijn als het oplossen 
van allerlei denkvragen, raadsels, ... 
Ook voor de zondag had ik nog een ideetje, men kreeg nu de keuze tussen de afvaart  van de Semois (2 a 3 uur) of een 
mountainbike trip (2 a 3 uur).  
Na deze inspanning volgt nog een maaltijd, en afsluitend een ijsje om af te koelen. 
Het is dan al vlug +- 16.00 uur wanneer de terugreis wordt aangevat. 
 
 

En dan in 2005 … 
In augustus en november 2004 had ik de zoektocht voor 2005 al geheel voorbereid. 
Deze keer zou de tocht worden aangevat te Alle. 
De tocht zelf was korter dan andere jaren maar er kwamen heel wat pittige hellingen in voor. 
Ik had ook al het idee om in 2006, het tiende wandelweekend, de allereerste wandeling te Rochehaut nog eens over te 
doen. 
 
In het voorjaar 2005 ontvingen we een trieste brief uit Cugnon, de camping moest dicht. 
Ik had de affiche van onze tocht reeds uitgehangen, er waren zelfs al inschrijvingen binnen. 
Er zat niets anders op dan de jaarlijkse wandel – zoektocht te annuleren, dit tot spijt van velen. 
 
Wij hadden zelf weinig tijd om uit te kijken naar een andere camping, we vonden uiteindelijk een nieuwe locatie. 
Het werd Neufchateau, camping Val d’Emeraude. 
Deze plaats is in niets te vergelijken met onze vorige standplaats. 
Het voorjaar van 2005 en ook nog een deel van het grote verlof werd gespendeerd aan werken. 
En natuurlijk aan het verkennen van de omgeving, wat waren de mogelijkheden op gebied van wandelen, 
mountainbike en kajak. 
Er waren heel wat minder mogelijkheden op dat gebied dan vroeger. 
Een voordeel was dan weer dat er trekkers op de camping mogen waaronder ook tenten. 
Tijdens het grote verlof kregen we dan ook nog eens te horen dat de camping werd overgelaten, dus een nieuwe 
eigenaar. 
 

En wat brengt 2006 
Bij de start van het seizoen 2005 – 2006 kreeg ik van verschillende mensen de vraag, komen er nog wandelweekends 
in de Ardennen. 
Ik kon daar aanvankelijk geen antwoord op geven. 
 
Dus is dit waarschijnlijk GOED NIEUWS. 
Het weekend van 20 en 21 mei werd bepaald voor de negende editie van het Ardennen weekend. 
Dat wil zeggen, het weekend staat vast, de plaats staat vast, de zoektocht op zaterdag zoals gewoonlijk en ’s avonds 
een barbecue. 
Wat er de zondag nog mogelijk is kan momenteel nog niet met zekerheid bepaald worden. 
Feit is, diegenen die willen kajakken zullen zich een tiental km moeten verplaatsen naar Chiny, daar kunnen kajaks 
gehuurd worden voor het ter plaatse varen op een afgedamd deel van de Semois. 
In april zal nog bekeken worden of er in Neufchateau mountainbikes kunnen gehuurd worden. 
 
Nu nog hopen dat het weer mee valt 
 
        De inrichter 
        Recollecte Christiaan              
 


